Stichting Susila Dharma Nederland
Nieuwsbrief juli 2022.

Na lange tijd van (Corona)stilte weer een nieuwsbrief van Susila Dharma
Nederland.

Er is veel gebeurd in de laatste maanden. Een razendsnel opgezette
internationale actie om Oekraine te steunen heeft ons druk bezig gehouden. En
“ons” heeft een nieuwe invulling gekregen. Op de laatste ALV van Subud
Nederland is het bestuur van SDNL afgetreden en ben ik, Corian Hugenholtz,
benoemd als nieuwe voorzitter. Reinbrand, Leonard, Geert en Erika, heel veel
dank!

Susila Dharma Nederland steunt Oekraine.

Als kersverse inkomend voorzitter van Susila Dharma Nederland mocht ik in
maart van dit jaar direct vol aan de bak. Zodra mijn naam en contactgegevens
bekend waren werd ik ingelijfd in de internationale taskforce voor steun aan
Oekraine. Die steun liep via Subud Oekraine voorzitter Matvey Maslov, en bood
ook hulp aan niet-Subud leden.

Om te beginnen sluisde SDNL geld door naar Subud Duitsland om medische
hulpmiddelen te kopen en naar Oekraine te sturen. Maar Matvey zag al snel
dat naast medische hulpmiddelen ook generatoren hard nodig waren. De
stroomvoorziening in ziekenhuizen en schuilkelders was van levensbelang voor
de bevolking. Door de Russische beschietingen was betrouwbaarheid daarvan
op veel plaatsen in gevaar.

Salama Gielge, de Zone4 representative, Halim Korzybski uit Polen en Nurul
Harnadi van Susila Dharma Frankrijk zorgden voor een groot aantal kleine
generatoren die naar verschillende bestemmingen in Oekraine zijn gebracht.



Een aantal zijn bezorgd in Chernihiv, een stad in de buurt van Kiev die in de
eerste fase van de oorlog zwaar werd getroffen.

Hier in Nederland zijn wij (Sabariah van Beek, Feodore Ruzhenkov en ikzelf) op
zoek gegaan naar een grote generator, die kon worden gebruikt om een heel
ziekenhuis van stroom te voorzien mocht de elektriciteit uitvallen. Dat was niet
zo simpel. Er één kopen was niet zo’n probleem, dankzij de financiéle bijdragen
van Subud Nederland en Susila Dharma International. Maar die 1000 kilo
wegende generator op de juiste plek in het oorlogsgebied bezorgen was werk
voor professionals. Gelukkig vonden we in DPX Power een leverancier die niet
alleen bereid was een vriendelijke prijs te vragen voor dit goede doel, maar ook
om de generator kosteloos af te leveren in Vinnitsa, waar het ziekenhuis heel
blij was met deze gift.




De hulp aan Oekraine gaat door, want helaas is het eind van de oorlog nog niet
in zicht. Wat nu het hardst nodig is, zijn medische hulpmiddelen voor
spoedeisende behandeling van slachtoffers. Dat is specialistisch materiaal dat
niet zomaar overal verkrijgbaar is. En bovendien erg duur, zeker als je een
goede kwaliteit nodig hebt. Maar als het er is redt het mensenlevens!

Daarom nogmaals een oproep: steun onze voortdurende hulp aan Oekraine!

Dat kan door geld over te maken naar Susila Dharma Nederland, op rekening-
nummer NLO7 ABNA 0515 3765 66 onder vermelding van Oekraine. Of
rechtstreeks aan Susila Dharma International via
https://susiladharma.org/working-together-for-ukraine/

Dank voor alle hulp, en mag Almighty God alle betrokkenen in dit afschuwelijke
conflict wijsheid en kracht schenken.

Corian Hugenholtz, Susila Dharma NL

Een nieuw team ?!

Zoals gezegd, op de ALV van Subud Nederland in mei is het voltallige bestuur
van Susila Dharma Nederland afgetreden. Eigenlijk waren ze daar al een paar
jaar aan toe, maar gelukkig waren zij bereid om de zaak tijdens de Corona jaren
draaiende te houden. Dank daarvoor!

De vorming van een nieuw team kwam moeizaam op gang, maar gelukkig
hebben we inmiddels drie Subud-zusters die bereid zijn zich in te zetten voor
Susila Dharma Nederland. Corian Hugenholtz en Lydia Sillem zullen in ieder
geval een bestuursfunctie vervullen. Sara Ramirez staat het bestuur terzijde als
projectadviseur. Of dat ook een bestuursfunctie gaat worden besluiten we na
de zomer. Tot september blijven ook Reinbrand en Leonard nog langs de zijlijn
actief om te zorgen dat alles goed wordt overgedragen.

Wij willen graag hard aan de slag als nieuw team, maar we zijn nog niet
compleet.

Wij zoeken:

Een penningmeester m/v, liefst met verstand van beleggen.

Een communicatie-expert/webmaster m/v die ook deel uitmaakt van het
bestuur.


https://susiladharma.org/working-together-for-ukraine/

Als je belangstelling hebt, neem dan contact op met Corian (0629504669,
corianhugenholtz@gmail.com). Eind augustus willen we bij elkaar komen om te
testen wie op welke manier een bijdrage kan leveren aan het werk van SDNL.

Nog een laatste opmerking: Susila Dharma Nederland hoeft niet alleen steun te
leveren aan buitenlandse projecten. Ben je lid van Subud Nederland en loop je
al heel lang rond met een idee voor een sociaal project in Nederland? En ben je
bereid om daar zelf tijd en energie in te steken, maar weet je niet precies hoe
je moet beginnen? Neem contact op (sd@subud.nl), dan kijken we of we je op
weg kunnen helpen.

Susila Dharma is er om Subud leden te helpen sociale projecten te realiseren,
waar dan ook ter wereld!

Bapak Muhammed Subuh Sumohadiwidjojo:

“Sociaal werk verschaft activiteiten en opent wegen waarmee ons hart en
onze emoties gevormd worden om onze medemensen te helpen en lief te
hebben. Sociaal werk is een teken van het medeleven tussen mensen, van de
hechte verbintenis tussen mensen in hun gevoelens tegenover elkaar; het is
een teken van de verbinding tussen de ene ziel en de andere.”
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